Hiddekamp of Heidekamp

In 1851 kocht Hidde Wijtzes de Jong (1814-1899) uit Suameer de boerderij
“Klein Klazinga” te Qosterwolde, huisno. 217. Dat is het huis achter het
volkstuincomplex aan de Rijweg, nu genummerd 103. Hij vestigde zich daar
met vrouw Tjipkje Hendriks de Jong (1821-1896) en acht kinderen als
landbouwer/veehouder. Daar werden nog 3 kinderen geboren. Hij was groot
boer. Zijn bezit groeide tot bijna 28 hectare, waarvan enkele perceeltjes bos en
een toen waardeloos perceel heidegrond, groot ongeveer 9 hectare,

gelegen aan de Noorder Kampen,

Zoals zoveel op naam gestelde
landerijen droeg dit stuk grond de
toepasselijke naam “Heidekamp”.
Volgens de overlevering is zijn
nageslacht niet bij machte geweest de
boerderij in stand te houden.
Andere bronnen beweren, dat deze
ongeletterde man door borgstellingen
is aangesproken.

Hoe het ook zij, een feit is dat hij zijn
bezit stukje bij beetje moest verkopen.
De stamvader had zich inmiddels zelf
een huisje gebouwd op de bewuste
kamp heide. Arm en berooid volgden
leden van het gezin zijn voorbeeld. Ze
ontgonnen daar een stukje grond voor
een moestuin en bouwden er met
vereende krachten een sober
onderkomen.

Zo groeide er een gemeenschap, die
leefde van wat handel en seizoenwerk
en dat was vaak geen vetpot voor de
veelal grote gezinnen. Onder hen
waren ook bekwame mollenvangers
en bunzingjagers. In het dorp werd

Klein Klazina in 1920.

Boerderijtie waar in 1851 Hidde de Jong,
afkomstig wit Suameer, zich vestigde.
Stamvader van alle “Heidekampers”

de woongemeenschap ten onrechte
ook wel eens “de Hiddekamp”

genoemd, niet verwonderlijk
trouwens vanwege de naam Hidde en
dan ter onderscheiding onder

toevoeging van een bijnaam. Zo
kennen we Hidde met de toeft (kuif),
kleine Hidde en niet te vergeten Grote
Hidde, een kleinzoon van de
stamvader, een atletische figuur met
een groot gezag, niet alleen onder zijn

buurtgenoten maar ook elders.
Een man ook met een onuitputtelijke
verteltrant en een grote fantasie.
Hij werd dan ook in de volksmond
betiteld als “De koning van de
Kaamp”.

In het kadaster bleef het eigendom van
het heideperceel jaar in jaar uit staan
op naam van de stamvader Hidde
Wijtzes. Tegen het einde van de
eeuwwisseling telde de nederzetting
een 16-tal woningen en andere
onderkomens, zoals loodsen en keten.
In 1951 heeft één van de nazaten,
namelijk een dochter van Grote
Hidde, een woning met erf laten
uitmeten en vastleggen, als zijnde haar
aandeel van het gemeenschappelijk
bezit. Zij en haar man werden
daarmee voor 11/900 deel eigenaar
van de boedel. Dat is een evenredig
stukje van het hele perceel van 9
hectare.

Het is de verdienste van oud
burgemeester Bontekoe geweest,
die actie heeft ondernomen om deze
warboel van het familie-eigendom te
ontrafelen. In samenwerking met
notaris Lindeijer hebben de bezitters,
die daar op dat moment woonden,
ieder een verklaring ondertekend. Dat
is een schriftelijk stuk, inhoudende dat
zij daar jaren ongestoord hadden
gewoond. Op die manier is het hele
gebied onder hen opgedeeld.

Achter vin.r.: Syiske de Jong-van Seijen,
Hidde de Jong (grote Hidde).
Voor v.i.nr.: dochters Aaltje en Lutske

Op een kaartje van wijlen Bauke L.
Jansen is de vroegere en tegelijk
tegenwoordige situatie aangegeven.




